
WIE ZIJN WIJ, EN WIE ZOEKEN WIJ? 

Zomaar een zondagochtend in de kerk. 

Vanaf negen uur 's ochtends staan de deuren van de Kruiskerk open. Vanuit alle windrichtingen komen 
mensen aanlopen: jong, oud en alles daartussenin, op de fiets, te voet, met de auto of de bakfiets. Door 
het glazen kruis in de gevel is al van verre zichtbaar waar hun weg naartoe leidt, een plek van ontmoeting, 
bezinning en hoop. 

Bij de ingang staat iemand klaar om je welkom te heten. Of je nu voor het eerst komt of al jarenlang 
vertrouwd bent met de gemeente, er is aandacht voor elkaar. Voor de dienst klinkt er muziek. Soms het 
orgel, soms de piano, en op andere zondagen speelt er een band. 

De dienst begint om half tien en weerspiegelt de veelzijdigheid van de mensen die samenkomen. We 
zingen zowel klassieke als moderne liederen. Regelmatig wordt onze lofprijzing verrijkt door de klanken 
van jonge muzikanten en de zang van de cantorij, die samen een bijzondere kleur geven aan de eredienst. 
Er is dus ruimte voor bezinning, maar ook voor uitbundige lofprijzing. De Kruiskerk is een gemeente waar 
verschillende manieren van beleven naast elkaar bestaan en waar iedereen zich welkom mag weten. 

Het is zelden volledig stil. Kinderen fluisteren, terwijl ze wachten op het kindermoment of zwaaien naar 
een vriendje of vriendinnetje die ze kennen van school 

Na de verkondiging en de collecte vult de geur van verse koffie vaak al de kerkzaal. Na afloop van de 
dienst drinken we samen koffie, ontmoeten we elkaar in onze huiskringen of maken we plannen om later 
die dag iets gezelligs te doen met de gemeenteleden. 

Op het eerste gezicht lijkt de Kruiskerk misschien een doorsnee NGK-gemeente. Maar wie beter kijkt, 
ontdekt een warme en betrokken gemeenschap. Een kerk die geworteld is in het Woord, waarin mensen 
omzien naar elkaar en die met een open houding midden in de samenleving wil staan. Het is een 
bijzondere plek, gevormd door gewoon bijzondere mensen met een gedeeld geloof. 

De Kruiskerk, een gemeente in beweging. 

De Kruiskerk is een levendige geloofsgemeenschap in Middelburg, met ongeveer 460 leden verdeeld over 
184 huishoudens. Onze gemeenteleden wonen verspreid over Middelburg, Vlissingen en omliggende 
dorpen. We zijn een diverse gemeenschap van broers en zussen van alle leeftijden, met een gemiddelde 
leeftijd van rond de veertig jaar. Ongeveer 66 procent van de leden is belijdend, 31 procent dooplid. De 
verhouding tussen mannen en vrouwen is in balans, ook binnen de kerkenraad en de taakgroepen. 

Iedereen in de gemeente is ingedeeld in een kring. Binnen die kringen is er ruimte voor ontmoeting, 
onderling pastoraat en omzien naar elkaar. De gemeente is daarnaast georganiseerd in taakgroepen, 
zoals leven en zorgen, vieren, vorming en toerusting, beheer en communicatie en diaconaat/missionair. 
Deze groepen vormen samen met de kerkenraad de machinekamer van onze gemeente. 

Binnen de Kruiskerk is ruimte voor verschillende levensvormen, mits geworteld in liefde en trouw. We 
willen dat iedereen zich gezien, veilig en welkom voelt binnen de gemeente. 

We zijn financieel gezond en maatschappelijk betrokken. Eén van onze gebouwen is beschikbaar gesteld 
voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Voor doordeweekse activiteiten maken we gebruik van ’t 
Hofje, een monumentaal pand naast de Lange Jan in het centrum van Middelburg dat we delen met de 
CGK en de PKN. Dit gezamenlijke gebruik is een manier om kerk te zijn in de stad en verbindt ons met de 
stad en zijn inwoners.  

Het jeugdwerk is deels geïntegreerd met de Gasthuiskerk (CGK) en deels met de NGK Vlissingen en de 
Ontmoetingskerk (Gereformeerde Bond). Samen met de Gasthuiskerk organiseren we diverse activiteiten 
en vieren we regelmatig gezamenlijk de eredienst. 



Sinds september is ds. Henco Lopers als predikant in bijzondere dienst aan ons verbonden. Hij werkt als 
geestelijk verzorger bij stichting ‘sHeerenloo met als standplaats Zeeland. Hij is op beperkte schaal actief 
binnen onze gemeente. 

De Kruiskerk is een warme en toegankelijke gemeenschap waar mensen elkaar kennen en naar elkaar 
omzien. Tegelijkertijd is er een groep leden, met name jongvolwassenen en hun ouders, die zich minder 
verbonden voelen met de gemeente. Dat raakt ons en is iets waar we ons bewust van zijn. Ondanks een 
lichte vergrijzing blijven we investeren in jeugd, gezinnen en de toekomst van de kerk. 

Wij zijn op zoek naar: 

Wij zoeken een jeugdige en betrokken predikant met enige ervaring, die ons als gemeente weet te 
inspireren en te bemoedigen. Iemand die stevig staat in bijbelgetrouwe prediking en dit weet te vertalen 
naar het dagelijks leven op een praktische en aansprekende manier. 

. U heeft een warm hart voor de jeugd en weet jonge mensen te raken met voorbeelden die herkenbaar zijn 
in hun leefwereld. Als verbinder en inspirator weet u het pastoraat te verdiepen en de huiskringen te 
versterken. 

Daarnaast bent u bereid om, samen met de gemeente, de uitdaging aan te gaan om op een passende 
manier meer naar buiten te treden. We zoeken geen bouwer, maar iemand die wil voortbouwen op wat er 
al is, en anderen weet mee te nemen en te motiveren. 

U durft richting te geven en een standpunt in te nemen, maar staat ook open voor de inbreng en wijsheid 
van de gemeente. 

Dit kunt u van ons verwachten. 

Een warme, betrokken gemeente met gedreven broeders en zusters als diaken en ouderling, 
gemotiveerde kringleiders, pastoraal team en catecheten. We bieden huisvesting aan voor de nieuwe 
predikant en staan als gemeente om hem/haar heen. Daarnaast bieden we (loopbaan)begeleiding en een 
luisterend oor.   

In Middelburg krijgt u de kans om te wonen, werken en deel uit te maken van een warme 
geloofsgemeenschap in een van de mooiste steden van Nederland op een van de mooiste eilanden van 
Nederland met de meeste zonuren van heel Nederland. 

Dit vinden we de kerntaken van de predikant. 

We zoeken een predikant die ons geestelijk voorgaat in prediking en pastoraat. U bent inspirerend en 
bijbelgetrouw, en weet het geloof op een toegankelijke en praktisch toepasbare manier te verbinden met 
het dagelijks leven. 

U omarmt het gedachtengoed van ‘samen Jong’. U heeft oog voor de vragen en de leefwereld van jongeren 
en weet hen op een natuurlijke manier aan te spreken en te betrekken bij het gemeenteleven. Als 
inspirator voor het jeugdwerk werkt u samen met de jeugdouderling, jeugddiaken en jeugdleiders. 

U bent een doorbouwer: u verstevigt wat er staat, initieert waar ruimte is voor groei en vernieuwing, en 
weet anderen te betrekken en enthousiasmeren. U kunt goed delegeren en stimuleert anderen om hun 
geloofsgaven in te zetten. 



U draagt zorg voor de erediensten, catechese, toerusting en pastorale begeleiding. Tegelijk beseft u hoe 
belangrijk het is om te behouden wat goed is. Elke zondag zien we veel jonge kinderen in de kerk, het is 
ons verlangen dat zij zich blijvend thuis voelen binnen de gemeente en mogen opgroeien in geloof. 

Samen met de kerkenraad, taakgroepen en heel de gemeente werkt u aan de opbouw van de kerk die 
geworteld is in Christus, verbonden leeft met elkaar en getuigt naar buiten toe. Wij zoeken een predikant 
die visie heeft, richting geeft, en die voorgaat in afhankelijkheid van God, onze Vader. 

 


